
Avondgebed

Ik bid tot U mijn God en Vader, ik kniel in ootmoed voor U neer.
'k Treed voor Uw aangezicht nu nader, voordat ik mij te ruste keer,
voordat ik mij te ruste keer.

Vergeef genadig al mijn zonden, de foute dingen van de dag.
Ook alles wat Uw hart verwondde, houd m ín Uw liefde deze nacht,
houd m 'in Uw liefde deze nacht.

Ik leg het al in Uwe handen ik leg het aan Uw voeten neer.
'k Vertrouw op U neem Gij mijn handen en laat mij leven tot Uw eer,
en laat mij leven tot Uw eer.
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