Blijf met mij, Heer

Blijf met mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt,
Blijft met mij, Heer, als straks de avond daalt.

Als vrienden henengaan in stormgetij

Blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij!

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?

Ach, nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;

Maar Gij, Die niet verandert, blijft met mij!

'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,

Zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!
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