Jezus, die mijn ziel bemint

Jezus, die mijn ziel bemint,

's levens stormen loeien, Heer!
0, beveilig mij, Uw kind,

leg mij aan Uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan,
tegen rotsen op en neer,

laat mij aan Uw zij dan staan,
tot de storm voorbij is, Heer.

Gij, 0 Heiland zijt mijn kracht,

Gij mijn hoog vertrek o Heer,

Gij sterkt zwakken door uw macht,
Gij geeft blinden d’'ogen weer.
Heilig, driemaal heilig Gij,

zie ontfermend op mij neer,

niets dan zwakheid vindt G’in mij,
schenk mij Uw genaad’ o Heer.

Volheid van genade, Heer,
woont steeds in Uw priesterhart.
Stort de stroom des levens neer
in mijn ziel, neem weg mijn start.
Gij zijt 's levens Heilfontijn,

Gij geeft zondaars zaligheid.
Was mij Heer en houd mij rein,
nu en tot in eeuwigheid.
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