Kerstzang

In stille nacht daalt Jezus neer, Legt af zijn
majesteit zijn eer, Laat hullen zich in doeken.

Wie zou in zulk een arme stal. De God en
Schepper van 't heelal, De Heer der Heren zoeken?

Hij komt uit 's Hemels heerlijkheid, Maar vindt geen
plaats voor zich bereid, Een krib moet Hem ontvangen
Der vad'ren wens wordt hier vervuld, Daar ligt, om

's werelds zonder schuld, Hun hoop en hun verlangen.

Zijn komst verzoent ons weer met God, O welk een
vreugd, o welk genot, Wordt ons daar door gegeven.
De smaad, de vloek, de straf droeg Hij, Zodat de
zondaar rein en vrij, in eeuwigheid zou leven.
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