Nieuwe Diep

Op bijna 53 graden Noorderbreedte
Verloren in de eenzaamheid

Boven de lijn, die onze kleine aardbol

In Twee gelijke delen snijdt

Waar de woeste bruisende Noordzee
Samenvloeit met't Noordhollandse Kanaal
Ligt een stad, bekend bij allemaal:

Nieuwe diep o stad van mijne dromen
Voor ons doel van menig lange reis
Nieuwe diep we houden je in ere,
Nieuwe diep, het zeemansparadijs

Reeds sedert lang verviogen eeuwen

In den tijd van Holland op z'n best

Voeren Hollands stoere zeelui

Van Texels ree, naar OOst en West

De roem van ons zo welgeliefd Den Helder
Klonk in die tijden verre in het rond

Als je toen zei: Ik ben een Nieuwedieper
Dan vlogen alle hoeden naar de grond:

Nieuwe diep o stad van mijne dromen
Voor ons doel van menig lange reis
Nieuwe diep we houden je in ere,
Nieuwe diep, het zeemansparadijs
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