't Was nacht in Beth'lems dreven

't Was nacht in Beth'lems dreven.
Een schone stille nacht.

En trouwe herders bleven,

Bij hunne kudde op wacht.

En trouwe herders bleven,

Bij hunne kudde op wacht.

En ja juist in die stonde.

In deze zelfde nacht.

Werd hun door eng'lenmonden.
Het blijde nieuws gebracht.
Werd hun door eng'lenmonden.
Het blijde nieuws gebracht.

De Heiland is gekomen,

In Beth'lems kleine stal.
Die voor miljoenen vromen,
Een Herder wezen zal.

Die voor miljoenen vromen,
Een Herder wezen zal.
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